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Kerkberichten verschijnt zes keer per jaar als kerkblad voor de Protestantse
Gemeente Maas-Heuvelland en de Protestantse Gemeente Eijsden.

Het is een uitgave van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. Abonnemen-
ten per jaar: binnenland 20.-/buitenland 30,-/digitaal 8,-. Advertentietarieven op
aanvraag (tussen 50,- en 125-). Het rekeningnummer is NL37RABO0373724772
tn.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland.

De volgende uitgave verschijnt op 13 juni en bestrijkt de periode van 7 juni tot en
met 1 augustus. Kopij hiervoor dient uiterlijk 13 juli a.s. aangeleverd te worden bij
uw redacteur ofwel via redactiepm@hotmail.com

Vooruitblk

Predikant voorgedragen

Op 22 meti j.l. heeft de Beroepingscommissie van onze gemeente aan
de Kerkenraad haar advies uitgebracht en een predikant voorgedragen.
We zijn heel blij en dankbaar dat de commissie deze stap heeft kun-
nen zetten. De Kerkenraad stelt de aangedragen kandidaat graag aan
u voor, met de mogelijkheid om uw instemming te geven aan deze
kandidatuur. In de Plaatselijke Regeling (art 2.3.1) van onze gemeente
staat dat de verkiezing van een predikant plaats vindt in een door de
Kerkenraad belegde vergadering van de stemgerechtigden van de ge-
meente. Deze Verkiezingsbijeenkomst staat gepland op dinsdag 10
juni van 19.30 - 21.00 uur in de Kloosterkerk in Valkenburg. U bent
daarvoor van harte uitgenodigd.

Het programma van de Verkiezingsavond is als volgt:

19:30 Opening door de voorzitter van de Kerkenraad

19:35 Toelichting op procedure en presentatie van de kandidaat door
de Beroepingscommissie

20:00 Schriftelijk stem uitbrengen, incl. volmachten

20:15 Pauze, waarin de stemmen worden geteld door leden van de
gemeente

2045 Uitslag van de stemming en toelichting op het vervolgproces
door de voorzitter en de scriba

21:00 Formeel einde van de Verkiezingsbijeenkomst

Zie voor verdere informatie pagina 8

Marije Bijleveld

De kerkelijke hoogtijdagen zijn bijna voorbij. Er
rest nog een: Pinksteren. Dit feest voelt altijd een
beetje als het ondergeschoven kindje van Kerst
en Pasen, terwijl het toch een belangrijk feest is.
Als gevraagd wordt wat met Pinksteren gevierd wordt,
komt vaak een wat abstract antwoord: ‘Het uitstorten
van de heilige Geest. Wat betekent dat dan? De uit-
leg met het verhaal uit Handelingen over de wind die
door het huis, waar de leerlingen van Jezus zaten,
waaide, de vlammetjes op hun hoofd, het spreken in
vreemde talen daarna, is eigenlijk wonderbaarlijk en
van een ‘dat-kan-toch-niet’ gehalte. Hoe het opgevat
wordt, letterlijk of figuurlijk, feit is dat het opschrijven
van deze bijzondere gebeurtenis van groot belang is
geweest: de blijde boodschap die Jezus predikte mag
niet binnenshuis blijven. Jezus zegt het zelf in het Jo-
hannesevangelie: Tk wens jullie vrede! Zoals de Vader
mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Laat de
Geest maar waaien!

Op 14 juni vindt de Landelijke Oecumenische Viering
ter herdenking van het Concilie van Nicea plaats inde
St. Janskerk in Gouda. In het jaar 325 kwamen hon-
derden bisschoppen, priesters en diakenen bijeen in
het eerste christelijk oecumenisch Concilie van Ni-
cea dat bijeengeroepen was door de Romeinse kei-
zer Constantijn. Het bleek namelijk heel moeilijk om
in de verschillende culturele en politieke contexten
hetzelfde geloof te delen. Wat er daarom nodig was,
was een gemeenschappelijke geloofsbelijdenis. Het
had nog heel wat voeten in de aarde om een tekst
samen te stellen die elke zusterkerk kon onderschrij-
ven, want er moest consensus komen over nogal wat
uiteenlopende zaken. Na 1700 jaar werd in januari in

de Week van gebed voor eenheid van de christenen
het gemeenschappelijke geloof gevierd, zoals dat uit-
gedrukt is in de geloofsbelijdenis die tijdens dit con-
cilie opgesteld is. Met de Landelijke Oecumenische
viering wordt de eenheid nog eens benadrukt. In de
geest van Pinksteren.

In de zomermaanden komen veel toeristen naar het
Zuid-Limburgse heuvelland en menigeen bezoekt
een viering in een van onze kerken. Ook dan kunnen
we eenheid vieren en verbondenheid voelen met
christenen die hun geloof op verschillende manieren
beleven en belijden. Ondanks de verschillen met el-
kaar stil kunnen zijn, bidden en zingen, is een groot
goed. Daar mogen we elke keer wel stil bij staan.

Zo staan we eveneens stil bij Keti Koti, de herdenking
van het Nederlandse Slavernijverleden op 1 juli. Op
29 juni wordt daar in de diensten in Maastricht en
Vaals aandacht aan geschonken. De aandacht gaat
niet alleen terug naar dat verleden, maar focust zich
ook op moderne slavernij die zich vaak in het verbor-
gene afspeelt en daarom niet gekend is.

Bij 'zomertijd’ denken we aan ontspanning, vrolijk-
heid, warmte. Die horen net zo goed bij het leven als
bezinning. Lekker lui voor de buis zitten en de wiel-
renners van de Tour de France volgen (hoewel, ont-
spannen? 5-27 juli), naar het Oerol Festival gaan op
Terschelling (13-22 juni) of naar het North Sea Jazz
Festival in Rotterdam (11-13 juni). Dichterbij zijn er
natuurlijk ook allerlei mogelijkheden.

Wat u ook onderneemt, ik wens u een heerlijke ont-
spannen zomer toe.
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Ondanks de verschillen met elkaar stil kunnen zijn,

bidden en zingen, is een groot goed
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Voor Onderweq

Ds. Ferdinand Borger

In de tuin begint het

Pinksteren begon voor mij dit jaar al vroeg. Op de zaterdagmor-
gen voor Pasen. Dat kwam namelijk zo. Mijn preek voor Pasen
wilde maar niet landen. Voor een leeg computerscherm had ik
een vaag idee waar ik naar toe wilde, maar de weg ernaar toe
was mij volstrekt onduidelijk. Ik had wel een thema: het begin
van de kerk ontspringt in de tuin van de Opstanding. Ik vond
dat mooi bedacht. En verder zou ik iets doen met Jezus en Maria van
Magdala. Maar wat? Ik had geen idee. Ik besloot om eerst boodschap-
pen te gaan doen. Tien minuten later stond ik bij de bakker. Het was
druk en ik wachtte op mijn beurt. Een vrouw kwam de bakkerij bin-
nen. Ze keek mij aan en begon in het Frans tegen mij te praten. Ze was
voor de kerk langsgekomen en het was er nog rustig. Morgen wordt
het drukker, zei ik, ik ben nog met de preek bezig. Ik vroeg mij af wie
de vrouw was. Ze leek mij te kennen, maar ik kende haar niet. En hoe
wist ze dat ik Frans sprak? Ze vertelde dat ze met haar broze moeder
van 93 naar Parijs was geweest en dat het nog was gelukt allemaal. 1k
zei dat dat mooi was, stond ondertussen bij de toonbank en bestelde
mijn brood in het Frans. Het werd niet begrepen. Verwarrend he, die
Franse taal, zei de vrouw nu in het Nederlands. Ja, zei ik, zeer verwar-
rend. Ondertussen groeide mijn onrust. Wie was zij? Een gemeentelid
dat ik niet herkende — slechte beurt Borger, ging het door mij heen - of
toch een surreéle engelachtige ontmoeting die mij twee keer eerder is
overkomen. Was zij misschien de derde in de rij? En waarom dan hier,
op zaterdagmorgen bij de bakker? De verwarring was compleet nu.
Ik nodigde de vrouw uit om naar de kerk te komen. We zouden weer
eens moeten gaan, zei ze. Joyeux Paques!

Ik liet de rest van de boodschappen voor wat ze was en keerde naar
huis terug. Dit gebeurde er dus op Paasmorgen, dacht ik. Je wordt
herkend door iemand die je niet kent. Zo moet het tussen Jezus en
Maria zijn gegaan toen Hij haar aansprak. Natuurlijk kon zij niet anders
denken dat het de tuinman was. Het is toch onmogelijk om te geloven
dat iemand uit de dood terugkeert? Ik kreeg een idee. Morgen wordt
het verhaal bij de bakker het begin van mijn preek. Maar wat ik ook
probeerde, ik kreeg het 's middags niet op papier. Ook ‘s avond lukte

Pasen roept ons weg bij onszelf.

Je wordt dieper gekend dan je jezelf kent.

het niet. En wijn mocht ook niet baten. De volgende
ochtend schreef ik vijf punten op een A4tje. Bij de
preek aangekomen biechtte ik het op: Ik heb geen
preek, ik heb een verhaal. Dat komt omdat ik gisteren
bij de bakker ben geweest. En daarna is het niet meer
gelukt. Ik ga dit stand-uppen. Ik weet niet of ik het
einde haal. Ik ga mijn best doen.

Ik begon met de vrouw bij de bakker. En van Jezus die
Maria roept, terwijl ze hem niet herkent. En dat Pasen
gaat over twee vragen: hoe nemen wij waar? En hoe
worden we geroepen? En dat we meestal vastzit-
ten in die eerste vraag, omdat we de hele dag online
aanstaan en denken daarbij alles te weten komen
over onszelf. En dat we verslaafd zijn geraakt aan het
meten=weten principe. We begrijpen onszelf vooral
in prognoses met opgaande en neergaande lijnen.
In die voorspellingen zijn we gaan geloven, ook in
de kerk. Ik denk dat het om wat anders gaat: Pasen
roept ons weg bij onszelf. Je wordt dieper gekend
dan je jezelf kent. Verberg je niet, schuil niet in wat
je niet moet zijn. [k vertelde van een organist die op
grote orgels in volle orthodoxe kerken speelt, homo
is, maar dat niet mag zijn van zichzelf. Ik wil een keer
naar hem toe. Psalmen zingen op hele noten. Mijn
guilty pleasure. Maar nu is hij opgepakt op verden-
king van een zedenmisdrijf. En ik vertelde dat het le-
ven zo niet moet zijn. En dat juist op deze plek, in de
tuin van de Opstanding een mens geroepen wordt
mens te zijn. Jan te zijn, Marian te zijn, Ferdinand,
André of Ada. Hier begint het. Met jou, met mij. Ik
scheerde langs de punten van mijn vertelling. En tot
slot vertelde ik van mijn bezoek aan de slager 's mid-
dags, waar ik aardappelsalade wilde, terwijl ik eiersa-
lade aanwees. Wat wil je nu? riep de slagersvrouw,

terwijl ze de handen in haar zij zette. Ik vertelde haar
van de bakker ‘s morgens, van de verwarring die mij
de hele dag al parten speelde. Er schiet je wel weer
te binnen wie die vrouw was, zei ze. Ik weet niet of
dat zo is, zei ik. Ik denk eigenlijk dat het Pasen in mij
moet worden. En in jou. En dat gaat door onze ver-
warring heen. En de kunst is om dat maar te laten
gebeuren. Toen was ik uitverteld. Er ging een applaus
op in de kerk. Mijn stand up was ten einde. We waren
koorddansers in het Paasverhaal geworden, in deze
tuin van de Opstanding. Daarna zongen we het dak
van de kerk. Over steppes die gaan bloeien. En do-
den die leven. En dat we zullen opstaan. En meer van
die dingen die je alleen maar kunt zingen. De vrouw
werd niet meer gezien.



Berichten ut de PGNH en Eijsden

Uitnodigingen op sociale media

In onze gemeente gebeuren veel mooie dingen die onze gemeente op
de kaart zetten. Hierbij kunt u denken aan de verschillende traditionele
en bijzondere zondagsdiensten, maar ook alle activiteiten voor jong
en oud die worden georganiseerd door onze vele vrijwilligers. Buiten
onze gemeente zijn deze activiteiten echter nauwelijks bekend.

Wij willen onze gemeente en alle activiteiten graag meer bekend-
heid geven via sociale media. Zo hopen we meer vakantiegangers en
nieuwe gemeenteleden te trekken. Aan u de vraag om op facebook
de pagina van Protestantse gemeente Maas-Heuvelland (https://www.
facebook.com/maasheuvelland) te volgen en om de geplaatste berich-
ten zoveel mogelijk te delen.

Wilt u dat er een uitnodiging voor uw activiteit op de sociale media
wordt geplaatst? Of wilt u een indruk geven van een activiteit die ge-
weest is? Stuur dan uiterlijk een week voorafgaand aan de activiteit of
zo snel mogelijk na de activiteit de tekst voor het bericht, het liefst met
een foto of betekenisvolle afbeelding, naar
rianne.delamboy@hotmail.com.

Na een eventuele aanpassing van de tekst, om deze pakkend te maken
voor sociale media, zal deze dan zo snel mogelijk geplaatst worden.

Op LinkedIn hebben we ook een pagina om te volgen: https://www.
linkedin.com/in/protestantse-gemeente-maas-heuvelland-pgmh-
aaall235b/

Deze wordt bijgehouden door Emilie Hilbers.

Rianne Delamboy — de Winde

Geen kraampje, wel (veel!) Boeken.

Veel mensen weten het, en hebben de weg erheen gevonden. De
boekenverzameling in het Glazen Huis van de Kloosterkerk (Valken-
burg). Plankenvol boeken, van naslagwerk tot roman, van volwassen
tot coming of age, van sprookjes tot beginnende oplettende lezertjes.
En dat voor prijzen die beginnen bij één euro en oplopen tot vijf (voor
héél bijzondere boeken kan het iets hoger uitvallen).

Wanneer kun je komen grasduinen en je slag slaan? Voorlopig nog
alleen na een kerkdienst. Over ruimere tijden wordt nog gedacht: het
moet wel een beetje warm zijn in de kerk, dus in de winter of het
vroege voorjaar is minder geschikt. Info: 043.60.16.010

Jo Davidse
Adjo Witte

Nieuws uit de Kloosterkerk

Sinds september 2022 is de Kloosterkerk in gebruik
als Gemeenschapshuis waar een scala aan activitei-
ten plaatsvindt. Velen wisten voor die tijd de weg al
te vinden naar de wekelijkse Huiskamer of koorrepe-
titie en gelukkig naar de kerkdiensten, maar inmid-
dels is de reden van een bezoek aan de Kloosterkerk
heel divers. Muziekschool Collab en het Soepcafé zijn
vaste waarden geworden. In het trappenhuis kunt u
door de weeks de (enkele honderden) leerlingen van
de Muziekschool hun weg zien gaan naar €én van de
vijf lokalen, en op dinsdagmiddag is dat een groep
van gemiddeld 30 deelnemers aan het Soepcafé
(met uitschieters naar 45!). Verder repeteert er een
groep van ca. 10 enthousiaste zangers, die zich de
'Zengerstaofel Vallekeberg’ noemen. Beneden in de
kerkzaal is het Jeugdtheater onlangs weer begonnen
met een nieuwe productie. In het Glazen Huis zijn
regelmatig ontmoetingen en vergaderingen, zowel
van de kerkenraad, kernraad, (en voorheen de be-
roepingscommissie), als van diverse VVE's, politieke
partijen of andere maatschappelijke organisaties. In
de prettige Bovenzaal worden zelfs recepties of Sin-
terkerstvieringen gehouden. Al twee keer is een suc-
cesvol Vrouwenweekend georganiseerd, waarbij de
kerk bruist van creatieve, muzikale, en andere ver-
bindende activiteiten. De boeking voor 2026 staat al
in de agenda!

Het is de bedoeling dat binnenkort een Dagbeste-
ding voor ouderen gestart wordt. De medewerkers
van Avelie-Zorg staan klaar om te starten. Zij willen
creatieve workshops, spelletjes en muziek aanbieden
in een warme en gezellige sfeer. Wanneer u denkt
dat uzelf of iemand die u kent hiervoor in aanmer-
king komt, laat het weten! Elders in dit blad vindt u
de gegevens.

Mooi dat zo de Kloosterkerk op vele manieren een
open en gastvrije plek kan zijn in Valkenburg !

Cariene Groen -Zwart

Beheer & Verhuur Kloosterkerk
Kloosterkerkvalkenburg@gmail.com
06-38018851




Handtekening:

Vanuit de kerkenraad in Eijsden

Diensten de komende periode

Op 8 juni, Pinksteren hebben we het koor Logo Vocal
op bezoek. Zij zullen in deze dienst een extra muzi-
kale bijdrage leveren.

Logo Vocal, een koor met ca 15-20 leden, oefent elke
dinsdagavond in ons kerkelijk centrum en heeft een
relatief modern repertoire. Wij zijn blij dat zij onze
Pinksterdienst, waarin het toch gaat over verschillen-
de klanken die met elkaar een mooi geheel vormen,
komen opluisteren. Van harte welkom!

De collecte in die dienst is bestemd voor Epafras.
Deze stichting zet zich in voor gedetineerde Neder-
landers in het buitenland. Ze zijn gemotiveerd door
de Bijbelse oproep om gevangenen te bezoeken en
hen hoop te bieden. In de dienst gaat Klaas Spoelstra
voor.
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Verdere informatie verkiezingsbijeenkomst

Indien u zelf niet aanwezig kunt zijn op die avond, kunt u conform onze Plaatselijke Regeling (art 2.1.3) bij
volmacht uw stem laten uitbrengen door een stemgerechtigd lid van onze gemeente. Deze persoon mag
maximaal twee gevolmachtigde stemmen uitbrengen. De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend
(zie strook onderaan) en worden van tevoren aan de kerkenraad getoond. De Kerkenraad zal één kandi-
daat aan u voorstellen. Een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen is vereist
om deze gekozen te kunnen verklaren, conform onze Plaatselijke Regeling (art 2.3.1).

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad, Emilie Hilbers (Scriba), Willem Ginjaar (Voorzitter)

Dit strookje afknippen en afgeven aan de scriba bij binnenkomst van de zaal
VOLMACHT IK hr/mMeVr. (oot et
stemgerechtigd lid van de PGMH volmacht aan de hr/Mevr. ...t e s
(volledige voor- en achternaam) om namens mij een stem uit te brengen op de kandidaat predikant die

tijdens de Verkiezingsbijeenkomst op dinsdag 9 juni 2025 wordt voorgedragen.

........ (volledige voor- en achternaam) geef als

Datum:

Op 29 juni is er een dienst samen met de Remon-
stranten met Sigrid Coenradie als voorganger.

De daarop volgende dienst is op 20 juli. Dan is Joke
Boot uit Leidschendam (bij ons allen bekend en ge-
liefd) voorganger. In deze beide diensten wordt res-
pectievelijk gecollecteerd voor Stichting Mamita Alice
en Stichting Wereldwijd. Tijdens deze diensten wordt
meer informatie gegeven over het collectedoel.

In de diensten op 17 april en 18 mei stond Agnes
Hana gepland als voorganger. Door medisch onge-
mak moest Agnes tot haar spijt de beide diensten
afzeggen. We hopen haar weer snel in ons midden
te hebben. Haar eerstvolgende dienst in Eijsden staat
gepland op 3 augustus.

Gemeenteavond

Op 3 juni houden we weer onze gebruikelijke ge-
meenteavond. Dan bespreken we de jaarrekening
2024 van zowel Kerkrentmeesters als Diaconie, als-
mede de stand van zaken van de begroting 2025. We
zullen die avond ook specifiek stil staan bij het punt
Sociale Veiligheid dat op verzoek van de Protestantse
Kerk in Nederland aandacht behoeft in onze kerke-
lijke organisatie. leder zal separaat nog een uitnodi-
ging ontvangen voor het bijwonen van de gemeen-
teavond.

Open Kerken dag

Op 2e Pinksterdag (9 juni) doet onze kerk mee aan
de zogenaamde ‘open kerken dag’, die landelijk wordt
georganiseerd. Onze kerk in Eijsden wordt voor pu-
bliek open gesteld van 11.00 uur tot 16.00 uur. Er zul-
len mensen uit onze gemeente aanwezig om aan
bezoekers informatie te gegeven over onze kerkelijke
gemeente, het gebouw en het interieur.

Beeldende Tuinen

De Stichting Chrisjteijn organiseert op 14 en 15 juni in
de tuinen van de dorpskern van Eijsden weer een ex-
positie van sculpturen, waarbij ook de tuin van onze
kerk gebruikt gaat worden voor het plaatsen van een
aantal kunstwerken. Dertien beeldende kunstenaars
doen mee. Voor kinderen wordt een workshop geor-
ganiseerd waarvoor waarschijnlijk ons kerkelijk cen-
trum zal worden gebruikt.

Wel en wee

Op 25 april is in de gemeente Best Jannie Langeveld
op 89-jarige leeftijd overleden. Zij was samen met
echtgenoot Henk een zeer trouw bezoeker van ons
kerkje in Eijsden. Na het overlijden van Henk en van-
wege de zorg die ze nodig had, is ze verhuisd naar
Best. Klaas Spoelstra heeft de uitvaartdienst in Best
en de begrafenis in Maastricht geleid. Bijgaande treft
u een In Memoriam aan.

Leeskring

Op 16 mei bespraken we met elkaar ‘Op een andere
planeet kunnen ze me redden’ van Lieke Marsman.
De volgende bijeenkomst staat gepland op 27 juni
met ‘Cliént E. Busken' van Jeroen Brouwers.

Dick Rootert
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Jannie Langeveld

13 december 1935 — 25 april 2025
Op de rouwkaart van Jannie hadden haar kinderen
de tekst afgedrukt:

Als zij 's avonds verlangt naar de nacht,

als zij moe is van het vragen om kracht,

als haar lichaam op is en haar geest niet meer wil,
dan zie ik de wens in haar ogen en even word ik stil.

En dat was niet voor niets. De laatste jaren waren
niet gemakkelijk. Steeds meer raakte Jannie in de
war. Wat een geluk, dat er een zorginstelling was
waar ze kon wonen, vlakbij dochter Mariéll, die elke
dag bij haar langs kwam en bij wie ze zich vertrouwd
voelde.

Jannie en Henk Langeveld woonden lang in Maas-
tricht en waren meelevende leden van destijds de
Sterrepleinkerk. Beiden waren ze praktische mensen,
die graag een handje hielpen. Ik kende ze als vrijwil-
ligers bij de kerkdiensten in de gevangenis van Maas-
tricht, waar ze soms ook bezoekwerk deden.

En zoals Henk af en toe op pad ging voor de NCRYV,
z0 bracht Jannie maaltijden en aandacht naar men-
sen die dat wel konden gebruiken.

In 2018 overleed Henk en dat was een groot gemis.
Gelukkig waren ze al verhuisd naar een appartement
in Amby, waar zorg zo nodig beschikbaar was. Al met
Henk samen kwam Jannie vaak in Eijsden naar de
kerkdiensten en soms ook bij de gesprekskring in het
kerkelijk centrum. Met schoondochter Martina bleef
ze de diensten vaak nog bezoeken tot ze naar Best
verhuisde. Daar is ze op 25 april overleden, omringd
door allen die haar lief waren.

Tijdens de rouwdienst in Best op 3 mei zei dochter
Mariéll: 'Het is een gemis, maar het is ook goed zo" En
zoon Karl omschreef het afscheid als ‘iedere keer een
stukje — moeder was moeder niet meer’.

Daarna hebben we haar met de naaste familie begra-
ven bij Henk aan de Tongerseweg en daarbij Psalm
121 gelezen: ‘mijn hulp is van de Here, die hemel en
aarde gemaakt heeft.’

Mogen die woorden de familie tot troost zijn.

Klaas Spoelstra



Diaconie

Marije Bijleveld

® dienen
.’ﬁ}. delen
doen

g

Gezocht: diaconaal medewerkers

Het laatste jaar is wel heel duidelijk geworden dat we als PGMH de
handen ineen moeten slaan, willen we onze gemeente draaiende
houden.

Een belangrijke voorwaarde daarvoor is onder andere dat er voldoen-
de diaconaal medewerkers zijn. Een aantal van de diaconie-leden gaat
binnenkort stoppen, omdat hun zittingstermijn er ruim op zit en daar-
om zoeken we vervangers.

We zoeken momenteel minimaal drie nieuwe diaconie-leden. We
zouden heel graag aanvulling vanuit het Heuvelland krijgen en ie-
mand die de (redelijk eenvoudige) penningmeesterstaak op zich wil
nemen per 2026.

In de vacaturetekst voor een nieuwe predikant staat niet voor niets
geschreven: "Wjj zijn aan zet". En zo is het; een predikant kan alleen
zijn/haar werk volgens de bedoeling doen als er een goed ondersteu-
nend team is in diverse rollen.

Wij zijn dus op zoek naar vrijwilligers die graag hun steentje willen
bijdragen aan de diaconale taken: zorg voor hen die hulp nodig heb-
ben, eindverantwoordelijkheid voor de avondmaalsvieringen en het
jaarlijks opstellen van een diaconaal collecterooster.

Wie wil ons diaconieteam komen versterken?

We zoeken diaconaal medewerkers. Dit betekent dat je geen diaken
hoeft te worden en ook niet automatisch zitting hoeft te hebben in
de Kerkenraad. Dit zou op termijn wel kunnen, maar dit gaat in goede
onderlinge afstemming. Het is geen voorwaarde.

Wil je er eerst een oriénterend gesprek hebben met een van de diake-
nen, aarzel dan niet om contact met een van ons op te nemen.

Dat kan telefonisch, bij een kopje koffie op het terras of na een kerk-
dienst. We horen het graag!

Namens de diaconie: Baukje Vrieswijk, Andre Schreurs,
Marije Bijleveld, Hanske Kamphuis en Margo van Haeringen.

Kijk ook eens op onze webpagina:
https://www.maas-heuvelland.nl/College%20van?%20Diakenen

Actie Kerkbalans

Stand van zaken — zomer 2025

Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op informatie van
16 mei. Dit heeft alles te maken met de deadline van
inlevering van kopij. In de digitale nieuwsbrief wordt
per week de recentste stand van zaken medegedeeld.
Het fijne van Kerkberichten is dat ik u kan voorzien
van allerlei achtergrondinformatie.

In totaal is er nu voor € 94.409 via Actie Kerkba-
lans bijgedragen — dank u wel!

Dat geeft aan dat er tussen 13 maart (vorige peildatum
voor Kerkberichten) en 16 mei € 4.750 in bijgedragen.
Ons streefbedrag is € 104.000. Met deze stijging t.o.v.
vorige Kerkberichten zou ik inschatten dat we ergens
in het najaar de gestelde finish van Actie Kerkbalans
kunnen gaan halen.

Daarvoor is uw gift — voor degenen die nog niet heb-
ben bijgedragen — hard nodig.

College van Kerkrentmeesters

Zonder uw bijdrage kunnen we niet onze aan-

staande predikant blijven betalen of

- in Gulpen, Maastricht, Vaals en Valkenburg
erediensten blijven vieren,

- tal van activiteiten zoals filmavonden, soepcafé en
leeskring blijven aanbieden,

- stijgende kosten van alleen al bijvoorbeeld de ver-
warming, het hoofd bieden.

Help ons svp deze finish te halen, alleen samen gaat
ons dat lukken.

U kunt uw bijdrage overmaken naar onze bankreke-
ning: NL37RABO 0373724772

t.n.v. Protestantse Gemeente Maas Heuvelland

o.vv. Kerkbalans 2025.

Vertrek Arjan van der Star
secretaris College van Kerkrentmeesters

We betreuren het besluit van Arjan om zich definitief
terug te trekken uit het CvK en te stoppen met zijn
activiteiten voor de PGMH.

Zijn inzet is altijd groot geweest en hij heeft altijd
onze grote waardering daarvoor gehad.

Ondanks diverse gesprekken met hem trekken we de
conclusie dat er op dit moment geen ruimte is om
nader tot elkaar te komen. We hebben Arjan nadruk-
kelijk laten weten dat de deur altijd voor hem open-
staat.

Willem Ginjaar — voorzitter Kerkenraad
Evelijn de Jong — voorzitter College van Kerkrent-
meesters

College van Kerkrentmeesters is, na het vertrek van
Arjan, op zoek naar een nieuwe secretaris.

Wil jij meedenken en bijdragen aan de toekomst van
de Protestantse Gemeente Maas Heuvelland en on-
derdeel gaan uitmaken van een gemotiveerd bestuur
wat 10 keer jaar vergadert te Gulpen, Maastricht,
Vaals en Valkenburg meld je dat graag aan bij:
Evelijn de Jong

voorzittercvk@maasheuvelland.nl of bij

Henk van Gelderen
penningmeester@maasheuvelland.nl of bij

Lianne Schuuring
lianne.schuuring@maasheuvelland.nl of bij

Patrick Geraerdts

pgmhbeheerpatrick@gmail.com of bij

Jens Giessing

onderhoudpgmh@gmail.com

i/\/\&\mu,—- 1
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Uit de Werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie, bestaande uit Helma
Bannink, Nelleke de Kruik, Lineke de Kruijf, Dick Knol
en Emilie Hilbers, maakte in februari 2025 een door-
start. Zij stelde daarbij een visiestuk op ‘Naar een
betere schriftelijke communicatie van de PGMH.
Het doel daarvan is om de diverse communicatie-
middelen die we nu gebruiken beter op elkaar af te
stemmen, en waar nodig aan te vullen. Het huidige
landschap bestaat uit: de wekelijkse Nieuwsbrief, de
tweemaandelijkse Kerkberichten, de website https://www.maas-heu-
velland.nl/, en af en toe berichten op de sociale media Facebook en
LinkedIn.

Als uitgangspunt formuleerde de werkgroep de wens om altijd open,

verbonden en zingevend te communiceren. Vanuit die drie uitgangs-

punten denken, handelen en communiceren we, en dat betekent con-
creet dat we bij alles wat we doen de volgende principes gebruiken:

« transparant: helder van opzet, goed te begrijpen, te doorzien.

¢ inclusief: we sluiten niemand uit; iedereen wordt gerespecteerd.

e coherent: in samenhang met de andere zaken die wij als PGMH
vinden en ondernemen.

e pluriform: verschillende wijze van communiceren, gericht op bij-
voorbeeld de leeftijd, beperking of belangstelling, en op interne en
externe doelgroepen

e duurzaam: gericht op de langere termijn.

Als we die principes kunnen aanhouden, niet alleen in onze communi-
catie, maar in al onze activiteiten, dan biedt ons dat als gemeente een
goede basis voor de toekomst.

Als eerste activiteit van de nieuwe werkgroep zijn we naar u toegeko-
men met een Vragenlijst. En u heeft daar enthousiast op gereageerd!
Dank daarvoor! Uit de analyse van uw reacties (totaal 70) kwamen de
volgende resultaten naar voren:

De respondenten op de Kerkberichten zijn over het algemeen po-
sitief over het blad. Op een schaal van 1-5 wordt er gemiddeld een 4
gegeven. Slechts 1 respondent vindt het blad onvoldoende: niet prettig
om te lezen en bovendien bestempelt hij/zij het grootste deel van de
inhoud als miet relevant’. Zo'n 80% van de respondenten leest Kerkbe-
richten om breed geinformeerd te worden over de PGMH en Eijsden,
en ter verdieping. De prijs die ervoor betaald moet worden is ‘precies
goed’' voor zowel de papieren versie (€ 20) als de digitale (PDF) versie
(€8). Een klein aantal respondenten wil best meer betalen voor een
kleurenversie.

Als werkgroep zijn we tevreden over hoe de respon-
denten denken over de Kerkberichten. Veel artikelen
worden gelezen en als betekenisvol ervaren. Dat bete-
kent dat de vaste rubrieken voorlopig gecontinueerd
worden. Maar verschillende lrespondenten gaven ook
aan artikelen over en voor de jeugd en jongeren te
missen. Het gebeurt wel (Kindernevendienst of Pizza
& more activiteiten), maar dit is minimaal. De werk-
groep herkent dit en gaat ermee aan de slag, niet door
artikelen voor de jeugd te gaan schrijven (want Kerk-
berichten lezen ze toch niet), maar wel door u meer
te vertellen over lopende activiteiten met jongeren,
en door hen zelf te bevragen over wat zij graag willen
en in welke vorm. Ook gaan we ons meer richten op
de jongere leden (20-35) van de PGMH door hen te
vragen waar zij behoefte aan hebben. We nemen hun
ideeén mee in het vervolg.

Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat Kerkbe-
richten in de huidige vorm verlieslatend is. Nu kun
je stellen dat het niet gek is dat een gemeente bij-
draagt aan zijn eigen blad, maar we willen ook na-
denken over maatregelen om Kerkberichten alsnog
betaalbaar(der) te maken. Een van die ideeén is om
een gedifferentieerd bedrag te vragen, waarbij de
abonnee zelf kan aangeven hoeveel het blad hem /
haar waard is, met een minimum van €X.

Ook de Nieuwsbrief wordt zeer positief beocordeeld.
De meeste respondenten geven een 4 of 5 en een en-
keling 1, 2 of 3 (op de schaal van 1-5). Zij lezen de
Nieuwsbrief vooral om breed geinformeerd te zijn
over de PGMH en om te weten wat er de komende
periode te doen is. Een enkeling leest deze om zich te
kunnen voorbereiden op de dienst. Ruim 20% van de
respondenten leest alles (samenvatting in de mail, de
nieuwsbrief en de bijlagen). 92% van de respondenten
vinden de leesbaarheid prettig. Sommige rubrieken
worden door een enkeling als ‘overbodig’ ervaren. Dat
geldt vooral voor de terugblik op de viering (die overi-
gens alleen voor Maastricht beschreven werd en niet
meer gebeurt). De toelichting op de te houden vierin-
gen is volgens een aantal respondenten niet nodig/
overbodig. Ook hierbij is opgemerkt dat deze alleen
voor de kern Maastricht opgenomen wordt.

Verschillende respondenten zouden graag in de
Nieuwsbrief opgenomen zien hoe het met individu-
ele leden van de PGMH gaat, als er iets specifieks aan
de hand is. Zij realiseren zich dat dit alleen met toe-
stemming van de desbetreffende persoon kan. Hier-
voor is al de rubriek ‘'Omzien naar elkaar’ bedoeld.

Uitgaande van de reacties stelt de werkgroep Com-
municatie enkele veranderingen voor. We gaan de
predikanten zowel in Maastricht als Heuvelland vra-
gen om voor de dienst een ‘appetizer’ te schrijven van
maximaal 50 woorden. Zo hebben gemeenteleden
van de PGMH een keuze naar welke dienst zij willen
gaan. De volgorde van artikelen in de Nieuwsbrief
gaat veranderen, en dat is inmiddels al gaande. Het
openingsverhaal blijft echter, want dat is een artikel
dat sowieso in de Nieuwsbrief geplaatst zou worden.
De redactie bepaalt welk verhaal hier het meest ge-
schikt voor is. De statistieken (aantal kerkgangers, in-
komsten van collectes etc) gaan we niet meer opne-
men. Het is wel zaak dat deze informatie bijgehouden
wordt en, bijvoorbeeld 2x per jaar, in de Kerkberichten
opgenomen wordt.

En verder gaat de werkgroep Communicatie aan de
slag met de volgende actiepunten:

e Een redactiestatuut voor Kerkberichten, de
Nieuwsbrief, website en social media.

e Duidelijker communiceren wat het verschil is tus-
sen Kerkberichten en de Nieuwsbrief

» Aan de slag met social media! Ons gemeentelid
Rianne Delamboy-de Winde (rianne.delamboy@
hotmail.com; 06-14 24 34 61) gaat deze actief voor
ons bijhouden.

» Onze website wordt onderworpen aan een scan,
zodat we deze beter kunnen maken.

Tot slot: Mocht u de gratis Nieuwsbrief van onze ge-
meente nog niet ontvangen maar dat wel graag wil-
len, geeft u dat dan even door aan:
ledenadministratie@maasheuvelland.nl

Dan zetten we u op de verzendlijst.
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Margo van Haeringen is geen onbekende in
onze gemeente Maas-Heuvelland. Ze zet haar
talenten al jaren in voor verschillende taken:
van het werk voor de diaconie tot de organi-
satie van de startzondag en veel daartussenin.
Wat veel mensen misschien niet weten, is dat
zij ook al lang buiten onze gemeente actief is
als vrijwilliger.

Om daar meer over te weten te komen, ga ik op een
zonnige middag naar Berg en Terblijt om haar daar-
over te interviewen. Het blijkt dat zij vrijwilliger is
in de Ontmoetingswinkel van het Leger des Heils.
Deze winkel staat aan de Adelbert van Scharnlaan
D5 in Scharn, Maastricht. [k vraag Margo om erover
te vertellen. "De Ontmoetingswinkel is een initiatief
van het Leger des Heils. Je kunt er tweedehandskle-
ding kopen en mensen ontmoeten, maar het is tegelijk ook een plek
van bezinning. Als mensen het willen, vragen, gaan we een gesprek
aan. Er zijn verschillende van zulke plekken door het Leger des Heils
opgericht. Hoe het begonnen is? Dominee Ron van de Spoel heeft ooit,
toen hij nog werkte bij het Leger des Heils, aan de diaconie gevraagd
of wij interesse hadden om met hem een pioniersplek in Pottenberg op
te zetten. Dat moet ongeveer drie, vier jaar geleden zijn. Het was even
wennen aan die gedachte voor de Kerkenraad, maar gelukkig werd
er mee ingestemd. Vooral Harrie de Reus heeft zich er destijds sterk
voor gemaakt. Het zou een winkel worden met o.a. kleding en tevens
een ontmoetingsplek zijn. We konden terecht in het buurthuis 'De Ro-
mein. Dat betekende wel dat we steeds opnieuw de spullen moesten
opruimen en de zaal weer opnieuw moesten inrichten als winkel en
ontmoetingsruimte. Het was telkens weer een flink gesjouw. De kle-
dingrekken werden in een grote zeecontainer opgeslagen. En voor ie-
dere opening/sluiting opnieuw: eruit en er weer in! Een heel gedoe!”

Het is duidelijk dat deze eerste Ontmoetingswinkel een pioniersplek
met haken en ogen was. Margo vertelt dat er een groepje van vier
mannen kwam met de vraag om te mogen kaarten in dezelfde ruimte.
Dat ging in het begin goed, soms kochten ze wat, maar na verloop van
tijd werden ze te luidruchtig en dan moesten ze 'tot de orde geroepen
worden. Ook de interactie tussen de bezoekers en de heren verliep
niet meer soepel. Na een tijdje hadden ze een betere plek gevonden en
bleven ze weg. "We ontvingen wel wat vaste klanten, maar die bleven
van lieverlee ook weg. Wel kwamen er mensen kijken naar de kleding”,
vervolgt Margo, "'maar dat was ‘kijken, kijken en zelden kopen.

Terwijl we toch door de verkoop van kleding een deel
van de huur hoopten te verdienen. We kregen veel
kleding en probeerden het wel aantrekkelijk te ma-
ken, maar vaak moest er kleding doorgegeven wor-
den om weer ruimte te krijgen. De Romein ligt ook
niet in de loop. Dat is ook een probleem geweest. We
hadden wel contact met allerlei maatschappelijke
instanties die stimuleerden ermee door te gaan en
meer bekendheid aan de zaak te geven. Dat hadden
we gedaan, o.a. door folders rond te brengen. Op een
gegeven moment is het mooi geweest. We besloten
ermee te stoppen”.

Margo is toen gevraagd om in Ontmoetingswinkel in
Scharn te willen komen. "“Die winkel bestond toen al
in de Mariastraat waar hij druk bezocht werd. In het
begin hadden we een gastentafel voor in de winkel,
maar dat leek ons toch effect hebben op de aanloop.
Als je naar binnen keek, zag je door de etalage eerst
bezoekers (waaronder veel mannen) zitten. Onlangs
hebben we de winkel op zijn kop gezet, geverfd, op-
nieuw ingedeeld, de ‘ontmoetingstafel’ achterin ge-
zet en de kledingrekken meer naar voren gebracht.
De opzet is om mensen die alleen zijn, zich eenzaam
voelen, een praatje willen maken, een plek te geven”.
Heeft ze wel eens een zingevingsgesprek met ie-
mand gehad? “Het zijn vaak korte gesprekjes waarin
je vraagt hoe het gaat. Het moet wel van de ander
uitgaan, ik ben niet degene die een diepgaand ge-
sprek forceert. Over politiek hebben we het ook niet.
Er komen voornamelijk mensen die mentaal/sociaal
kwetsbaar zijn en sommige bezoekers hebben een
stellige mening m.b.t. ‘buitenlanders’. Studenten heb-
ben de winkel ook gevonden, maar zij schuiven niet
aan. De meeste vrijwilligers zijn in staat de hele winkel
te codrdineren’”.

Tot slot vraag ik haar wat haar ertoe bewogen heeft
dit vrijwilligerswerk te doen. "Ik vind het interessant te
ervaren wat je kunt doen voor anderen, hoe je men-
sen van dienst kunt zijn, maar ook wat erbij komt,
de kleding. Beetje 'winkeltje spelen vond ik als kind

al leuk. Belangrijk is dat je kunt structureren zonder
jezelf te ‘'vergeten. Goed in de gaten houden wanneer
je zelf ‘aan de beurt bent’. En ja, wat ik doe wordt ook
geinspireerd door mijn christelijke opvoeding in na-
volging van de opdracht van Jezus aan de discipelen.
Dat is wat ik in het diaconaat ook terugvind. Daarbij
komt de ontmoeting met mensen die je niet dagelijks
tegenkomt en dat vind ik wel heel bijzonder en soms
behoorlijk indrukwekkend. Het helpt om eigen zaken
te relativeren. Bovendien krijg je ook wat terug, veel
mensen komen erg graag bij ons. Wat voor mij een
eye-opener was wat het Leger des Heils betreft, is de
uitspraak: Waar geen helper is daar is het Leger des
Heils. Het is zeker geen stoffige organisatie. Het is veel
meer dan de collectebus en de Strijdkreet! Loop maar
eens de Ontmoetingswinkel binnen en maak kennis
met mensen die een totaal ander leven leiden dan
wijl”

Marije Bijleveld
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Onderweg

BeZin in Film

Films die raken, tot nadenken stemmen over de (on)zin van het leven,
je in gesprek met een ander brengen.

In juni is er de laatste film in het thema 'solidariteit’.

In juli starten we met een nieuw thema dat in de zomerperiode lichter
en luchtiger zal zijn.

4 juni - A simple life

A Simple Life is een prachtig verhaal over een jonge man en zijn huis-
houdster, die al generaties lang voor zijn familie werkt. Als hij op een
avond thuis komt, blijkt zij onwel. Hij besluit, tegen haar wil, om de
rollen om te draaien en de zorg voor haar op zich te nemen. Een film
uit 2012 — duur 118 minuten

2 juli — Perfect days

Perfect Days — een film uit 2023 - duur 120 minuten

Hirayama werkt als toiletreiniger in Tokyo. Hij lijkt tevreden met zijn
eenvoudige leven. Hij volgt een gestructureerd dagelijks schema en
wijdt zijn vrije tijd aan zijn passie voor muziek en boeken. Hirayama
heeft ook een voorliefde voor bomen en fotografeert ze. Door een
reeks onverwachte ontmoetingen wordt geleidelijk meer van zijn ver-
leden onthuld.

[edere eerste woensdag van de maand! aanvang 19.30 uur,

Entree € 5,00 inclusief een hapje en een drankje na afloop.
Kloosterkerk — bovenverdieping (met lift bereikbaar) Kloosterweg 1 —
Valkenburg

Contactpersoon: Dingena Spreeuwenberg

Mail: dspreeuwenberg@gmail.com

Krantenleesgroep - De krantenleesgroep start weer in september.

Leeskring Eijsden

Samen een boek lezen! Het levert altijd nieuwe inzichten op. Mooi om
mee te maken. En zelfs als je een boek verschrikkelijk vindt, is het be-
spreken ervan alsnog leuk. Wilt u ook meedoen?

Vrijdag 27 juni bespreken we ‘Cliént Buskes, een boek van Jeroen
Brouwers.

We komen bijeen van 14 tot 16 uur in het Kerkelijk centrum van Eijs-
den, Wilhelminastraat.

Contactpersoon: Klaas Spoelstra, mail: kspoelstra@outlook.com.

Duits/Nederlandse Leeskring

We lezen boeken die in beide talen beschikbaar zijn
en tijdens de bijeenkomsten spreekt ieder de eigen
taal, zodat er geen echte taalproblemen zijn.

Op donderdag 12 juni bespreken we ‘Twee heren
op het strand’ van de Oostenrijkse schrijver Michael
Kohlmeier. Een boek over de opmerkelijke zielsver-
wantschap tussen Winston Churchill en Charlie Cha-
plin.

En op 10 juli Luister’, een roman van de Nederlandse
schrijfster Sacha Bronwasser over een au pair in Pa-
rijs. Het gaat misschien nog wel meer over (kunst)
kijken dan over luisteren...

Inlichtingen: Babette Lemmer, tel: 0049 241 5380
9914 mail: b.lemmer@gmx.de

++Nieuwe Dagbesteding voor Ouderen in
Valkenburg aan de Geul++ .

We zijn blij om aan te kondigen dat er binnenkort een nieuwe
dagbesteding voor ouderen in Valkenburg opent van maandag
tot en met vrijdag.

Bij Aveliezorg creéren we een warme en gezellige omgeving
waar ouderen zich kunnen ontwikkelen, sociale contacten
kunnen leggen en vooral veel plezier kunnen hebben.

Wat kunt u verwachten?
Leuke Activiteiten: Van creatieve workshops en muziek tot
spelletjes en bewegingsoefeningen. Er is voor ieder wat wils!

Persoonlijke Aandacht: Ons betrokken team staat klaar om
ondersteuning te bieden en ervoor te zorgen dat iedereen zich
welkom voelt.

Flexibele Tijden: Of u nu een hele dag of een paar uurtjes wilt
komen, wij passen ons aan uw wensen aan.

Wilt u meer weten over onze dagbesteding?
Neem contact met ons op!

, Telefoon: 0634338243
[E] E-mail: aveliezorg@gmail.com
7 Website: www.aveliezorg.com

Aveliezorg- Samen genieten van elke dag!

We zoeken nog vrijwilligers om ons te ondersteunen.

Silent Sunday Reading

Een vernieuwd initiatief voor een moment van rust.
Pak een boek mee en zet je telefoon op stil. Voor een
kop thee zorgen wij.

ledere laatste zondag van de maand.

Zondag 29 juni en zondag 27 juli van 13.00 - 15.00uur
St Jan Maastricht

Informatie: Emilie Hilbers

Soepcafé - ledere dinsdag is er het Soepcafé in de
Bovenzaal van de Kloosterkerk (Valkenburg), bereik-
baar met lift en trap. Loop gerust binnen en eet een
kop gratis soep mee! Naast soep bieden we ook ge-
zelligheid en ontmoeting. ledereen is welkom!

Info: Cariene Groen-Zwart E. carienezwart@kpnmail.
nl

Huiskamer: ledere donderdag van 14.00 - 16.30
uur. De Huiskamer is beneden in het Glazen Huis. De
een komt voor een praatje, de ander om een spelletje
te doen. Alles kan. Dit is het moment om eens een
kijkje te komen nemen. Kloosterkerk — Valkenburg.
Info: Lies Oost E.liesgretha@live.nl

Kloosterkoffie: Elke derde vrijdag van de maand
— dus op 18 april en 16 mei - is er weer 'Kloosterkof-
fie’ in Valkenburg. Gezellige bijeenkomsten waarin
ontmoeting en gesprek centraal staan met een on-
derwerp als inleiding tot het gesprek.

Waar: Kloosterkerk van 14.00 tot 16.00 uur. De eigen
bijdrage is € 2,00 voor thee of koffie, en later op de
middag een glaasje met wat lekkers. Zonder aan-
melden: welkom! Informatie: Anny Korswagen, 06-
134563 en Ineke Klos, 06-53842637

Trefpunt St. Jan

Elke dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur is iedereen
welkom om een kopje koffie of thee te komen drin-
ken in het Trefpunt St. Jan, Aureliushof 150 in Daal-
hof.

U bent van harte uitgenodigd!

Informatie bij Jetty Vels, telefoon 06 25 36 16 91
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Om vast in uw agenda te zetten:

De Raad van Kerken Maastricht organiseert nog een tiende bruglezing
en wel op woensdag 10 september 2025 in de St. Jan. We willen dan
een brug bouwen van onze kerken naar Groene Kerk/ons milieu.
Meer info in augustus.

Dauwtrapwandeling zaterdag 14 juni

Tijdens de Heiligdomsvaart organiseert pastor Mattie Jeukens van de
Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk een dauwtrapwandeling vanaf de
kerk aan de Groene Loper via de St. Martinuskerk, de Onze Lieve Vrou-
wekerk, de St. Jan naar de St. Servaas.

Wie zin heeft om de wandelschoenen aan te trekken, zorg dan tussen
7.00u en 9.00u in het Wittevrouwenveld te zijn, je bent van harte wel-
kom. Je ontvangt daar een routebeschrijving, tevens toegangsbewijs.
De kerken zijn gratis te bezichtigen. Na terugkomst in de kerk in het
Wittevrouwenveld is er koffie met iets lekkers voor de wandelaars.

Kerkenpad zaterdag 14 juni 2025 van 11.00 — 16.00 uur

Er wordt ook weer een Kerkenpad georganiseerd langs kerken in de
binnenstad. Zaterdag 14 juni kunt u in diverse kerken een kijkje nemen.
Welke kerken doen er mee?

De Koepelkerk, Heerderweg 3, Orthodoxe Kerk in de Maartenslaan, St.
Martinus in de Rechtstraat in Wyck, Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee
aan het OLVplein, de Zuiderkruiskerk (Waalse Kerk) St. Pietersstraat 6,
St. Jan en St. Servaas, Kloosterkerk van de Zusters onder de Bogen en
voor het eerst ook de St. Matthias op de Boschstraat. In sommige ker-
ken wordt er ook muziek gemaakt. In de St. Jan is er om 14 uur een or-
gelconcert door Cariene Groen — Zwart en ook Ineke Schuit — Romeijn
zal tussendoor nog spelen.

Ommegangen zondag 15 juni en 22 juni 2025

Ook deze keer lopen we als Protestantse Gemeente weer mee in de
Ommegangen zoals in 2004, 2011 en 2018.

Vindt u het leuk om mee te lopen, meldt u dan aan bij Elly de Haan-
Verduyn via ellydehaanverduyn@gmail.com of 06 40261066.

15 juni is de start om 14.00 uur en 22 juni om 19.00 uur met de tocht
van een deel van de stoet dat op boten langs vaart waarna die per-
sonen zich invoegen in de stoet die vanaf ongeveer 20.00 u door de
binnenstad zal trekken waarna de afsluiting van de Heiligdomsvaart
plaatsvindt bij het einde van deze ommegang. ledereen van de PGMH
is van harte welkom om mee te lopen. U kunt zich nog aanmelden.

Op https://heiligdomsvaartmaastricht.nl/programma-2025 vindt u het
volledige programma van de 10 dagen van de Heiligdomsvaart.

Elly de Haan - Verduyn
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Stijntje Noordijk — de Heer

* Rotterdam, 20 oktober 1947
t Maastricht, 19 april 2025

Op Stille Zaterdag 19 april 2025 is Stijntje Gretha
Noordijk - de Heer overleden. Stijntje werd op 20
oktober 1947 geboren in Ommoord, Rotterdam, als
oudste dochter in het gezin van Dirk de Heer en
Aagje Schiereck. Er kwamen later nog drie zussen
en een broer bij.

Stijntje werd al in een vroege fase van haar leven
veelvuldig geconfronteerd met persoonlijke ver-
liezen: haar moeder, haar eerste echtgenoot Jim
Glansdorp, haar nicht, haar oma, haar vader... Ze
stond er zo al vroeg alleen voor samen met haar
dochter Nelleke. En dat heeft haar getekend. Maar
het waren niet alleen littekens die ze overhield, zoals
haar chronische ziekte. In Joop Noordijk vond zij
een nieuwe levenspartner, met wie ze een tweede
kind kreeg: zoon Johan. Ze heeft zich al met al in
de loop van dat veelbewogen leven ontwikkeld tot
de stevige vrouw die zij is geworden, hoe fragiel zij
ook was aan het eind. Zij is ook niet stil blijven staan
in de kerkcultuur waarin zij is opgegroeid. Daarin
had zij een wat zwaar Godsbeeld meegekregen:
een God die het menselijk leven weegt in termen
van zonde en schuld. Zij heeft dat in de loop van
haar leven deels vaarwel gezegd. De catechese die
zij later zelf aan de kinderen in de kerk gaf, ademde
aanzienlijk meer lucht en licht dan wat zij zelf in
haar jeugd meekreeg. Daarvan getuigen de klassieke
liedjes van Hanna Lam, die Stijntje met de kinderen
zong.

Bij het afscheid in de Sint Jan op maandag 28 april
hebben we psalm 139 gelezen, een lied dat de
liefdevolle richting illustreert van de ontwikkeling
die Stijntje in haar geloofsleven meemaakte. Verlie-
servaringen vielen Stijntje zwaar, zo in het bijzonder
vorig jaar ook het verlies van Joop. Maar God, die in
de loop van haar leven mee veranderde, was haar
gesprekspartner met een humaan perspectief, die
steeds opnieuw een hoopvolle horizon bood.

Voor Stijntje was haar geloof een rustgevende en
stabiele factor op een veelbewogen levensreis. Het
gebed bracht haar steeds bij de kern daarvan. Een
menselijke levenspartner kon je verliezen, maar

de Eeuwige God gaat mee zelfs tot over de laatste
grens.

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen...

Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af

omdat zij niet verlaat

wie toeven in het graf.

Natuurlijk was de ontwikkeling die Stijntje mee-
maakte in haar leven veel breder dan alleen kerk en
geloof.

Al tijdens haar MULO-opleiding hielp ze haar zieke
moeder in het huishouden en de zorg voor zussen
en broertje. Haar kansen op voortgezette scholing
waren daardoor klein. Maar later haalde ze alsnog
HAVO-certificaten en in allerlei verbanden bleek dat
ze intellectueel veel meer in huis had. Talent dat ze
op haar manier inzette, in en buiten de kerk. Haar
kinderwerk in de kerk was er misschien een illustra-
tie van dat er gemakkelijk een PABO-opleiding had
ingezeten. Maar over dat gemis van vroeger klaagde
ze niet, ze heeft zich evengoed op haar wijze ont-
wikkeld.

Stijntje heeft haar talenten ingezet in de gemeen-
schap. Allerlei mensen heeft zij — ook samen met
Joop — hulp geboden. Als wij haar zo gedenken,
dan is haar geloof en haar God integraal deel van
haar leven. Zij was voluit mens die moeite deed om
met haar mogelijkheden haar leven vorm te geven
in overeenstemming met haar geloof. En daarin is
Zij ons voorgegaan, wij die nog in het leven staan.
Godzijdank voor wat ons in haar geschonken werd.
Stijntje Noordijk — de Heer, haar nagedachtenis
zij gezegend. Onze gedachten zijn met name bij
Nelleke, Johan, bij hun partners en de kleinkinderen.

ds. Gerard Nieuwburg
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\Vernaal voor de kinderen Pinksteren
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Instuif

‘Kinderen, dat is voor jullie! We houden een instuif met Pinksteren voor
alle kinderen van de kindernevendienst van onze kerk en we vragen
ook de kinderen van andere kerken hier in de buurt.’

‘Wat is dat, een instuif?’ vroegen de kinderen, Petra en Marco en Luc en
Maaike en die anderen van wie ze de namen niet eens kenden, omdat
ze niet altijd kwamen. De ouders wisten het nog wel. 'Vroeger hadden
we dat elke maand een keer, een middag of een avond voor de jeugd.
Er was muziek en soms leuke dingen.’ [edereen mocht komen. ‘O’, zei-
den de kinderen, ‘we weten niet of we dat leuk vinden. We kennen die
anderen niet en wat gaan we dan doen?’

‘Tja, vroegen de ouders, ‘'wat zouden jullie willen?' 'Kweenie, zeiden de
kinderen.

Zondagmorgen, dat kenden ze wel, dat was wel leuk: een verhaal, iets
knutselen, altijd met de zelfde kinderen en soms een paar toeristen uit
Holland, Het was te kort om vriendjes te maken. Ze vonden het wel
mooi zo.

Pinkstermiddag ging het gebeuren, de Instuif. De helft van de kinderen
was er natuurlijk niet. Die gingen wat leuks doen thuis, of ze waren uit
logeren, wandelen of naar het Steinerbos.

Het begon vanaf drie uur. Eerst was er niemand, leek het wel, maar
toen kwamen er wel twintig kinderen. Ze kenden eerst niemand. Toen
toch een paar van school en een paar van de scouting en van de mu-
ziek. Er waren katholieke kinderen en een paar nieuwe, uit Syrié en
Ethiopié. Een meisje uit Zierikzee en een jongetje uit Zwartemeer. Die
praatten allemaal een beetje anders, maar ze verstonden elkaar heus
wel. Er was een grote jongen die gitaar speelde, heel goed. Ze leerden
liedjes, in het Engels van de ‘Spirit’ en de 'Holy Ghost’. Na drie keer
kenden ze alles uit hun hoofd. De ouders zaten bij elkaar in de keuken,
maar ze hoorden hoe die ook meezongen — zachtjes. Er was een mooi
verhaal van een vluchtelingenkind en ze deden een groot spel in kleine
groepjes. Ze moesten elkaar een briefje schrijven. Ze moesten raden
waar die anderen vandaan kwamen. Zo hoor je nog eens wat!

Om vijf uur gingen ze eten. De ouders hadden gekookt. 'Kauw sjotel’
en loempiaatjes en ijsjes. Alles ging op! Alles was leuk en lekker. Ook
kinderen die niks raars lustten aten mee. Een wonder.

‘Wanneer doen we dit weer?’ vroegen ze. 'Volgend jaar, met Pinkste-
ren.’ 'Nee, niet zolang wachten.’

Ds. Joen Drost

Uitnodiging vrijwiligersmiddag

Zaterdag 28 juni van 13.30 tot 18.00 uur
Kloosterkerk, Valkenburg

Voor ieder die - op welke manier dan ook - eraan
meewerkt om van onze PGMH een welkome en ver-
bindende gemeenschap te maken.

Programma:
13.30 - 14.30
Inloop, ontvangst met koffie en vlaai

14.30 - 16.00
Activiteit naar keuze:

a

Wandeling naar de Kluis — De Kluis, op de
Schaelsberg, is een plaats van bezinning en ge-
bed, maar ook doel van een pelgrimage ter ere
van de heilige Leonardus van Noblat.

Bezoek aan het museum in Valkenburg — Jac en
Miny Defauwes exposeren een deel van hun pri-
vécollectie.

Zingen bij de piano 'jij roept, ik speel’ — Cariene
Groen-Zwart speelt verzoeknummers die dan
meegezongen kunnen worden.

Workshop ‘Vrijwilliger op het doek’ — maak een
collage of tekening van jouw werk bij de PGMH.
Na afloop maken we hier een kleine expositie van.

Wegens groot succes kan er wederom de hele mid-
dag gesjoeld worden!

16.30 - 17.00
Borreltje om na te praten

17.00 - 18.00
Soep met broodjes verzorgd door Brownies en
Downies

Als je het leuk vindt om erbij te zijn, meld je dan (het
liefst voor 22 juni 2025) aan bij Margo van Haerin-
gen, mail: mvh54@xs4all.nl of telefonisch bij Willem
Ginjaar 06 48460005 (tot 14 juni 2025) of Margo van
Haeringen (vanaf 14 juni 2025) 06 22 62 66 40.

Bij jouw aanmelding graag aangeven:

1

4

Aan welke activiteit je wilt meedoen:

a Wandeling (neem stevige wandelschoenen
+ evt. wandelstok mee)

b  Bezoek aan museum

Cc Zingen bij de piano

d Vrijwilliger op het doek (neem als dat kan al
vast een paar tijdschriften mee)

Heb je vervoer naar Valkenburg nodig? Zo ja, uit

welke kern kom je?

Kan je mensen meenemen in je auto? Zo ja, uit

welke kern kom je en hoeveel plekken heb je be-

schikbaar?

Heb je dieetwensen?

Organisatie is in handen van Margo van Haeringen,
Emilie Hilbers, Nelleke de Kruik, Lineke de Kruijf, Jelle
Vegt en Tjitske Vuurmans.

Graag tot zaterdag 28 juni!

Met vriendelijke groeten
Willem Ginjaar
Voorzitter Kerkenraad




Column

De relibeld

Met vier dames maakten we een korte vakantie op
de Midden-Veluwe.

We begonnen met Paleis Het Loo in Apeldoorn en
dat was direct een voltreffer. Het Paleis en de tuin zijn
prachtig gerestaureerd. De ontvangsthal, helemaal van
wit marmer met ramen in het plafond die zonlicht
doorlaten, is indrukwekkend. De tuinen zijn natuurlijk
prachtig en alles is zo goed onderhouden.

De tweede dag hebben we doorgebracht in het Han-
zestadje Elburg. Dat is een klein vestingstadje geheel
doortrokken van het christelijke geloof.
Inwonersaantal 24.000, waarvan er 4.000 regelmatig
tweemaal per zondag naar de kerk gaan.

Er worden op veel plaatsen christelijke opwekkingszin-
nen aangebracht. Zelfs achter ramen worden op A4tjes
zinnen opgehangen. Bijvoorbeeld deze:

"Het is waar, Jezus leeft!” en ook:

“Wie in de zoon van God gelooft, heeft het eeuwige
leven!”

Het geeft een beetje een gedragen sfeer, maar ook
heel rustig. Het is heel aangenaam om door de kleine
straatjes te lopen met middeleeuwse huizen en ge-
bouwen.
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Hanske Kamphuis

De Nicolaaskerk was in 1467 gereed en functioneer-
de eeuwen als katholieke kerk. De kerk is indrukwek-
kend en domineert het plaatsje.

De economie is goed ontwikkeld, de broodjes paling
waren de duurste van het tripje.

De volgende dag waren we in Bunschoten/Spaken-
burg. We zagen nog drie vrouwen in klederdracht,
bijzonder. Ook een rustig en van het christelijke ge-
loof doortrokken plaatsje. Dat betekent ook dat de
mensen eerlijk zijn, je wordt niet in de maling geno-
men.

De Relibeld voor zover wij er kennis mee hebben ge-
maakt komt wel streng over, maar het heeft een rus-
tige en eerlijke sfeer. Bij een kort bezoek merk je niet
veel van minder aangename trekjes, er wordt niets
opgedrongen en de bevolking is heel vriendelijk.

Als Limburgse mensen voelden wij natuurlijk wel de
streng protestantse manier van leven, maar bij zo'n
kort verblijf is het niet onaangenaam.

Het is wel prima om die andere sfeer eens geproefd
te hebben en te kunnen waarderen.

De Relibeld is zeker aan te bevelen om kennis te ma-
ken met dit interessante deel van Nederland.

Alle merken
zijn welkom

PCA
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Redactie

Eindredactie en redacteur Maastricht:

Marije Bijleveld rijveld@agmail.com

Jenny Pot en Helma Bannink

Redacteur Vaals-Gulpen en Valkenburg-Meerssen:
Dick Knol, d knol@hetnet.nl

Redacteur Eijsden:

Kees de Blaey, deblaey-gommers@home.nl
Vormgeving: Ben Theunissen, info@grafisquad.nl

Ledenadministratie PGMH (verhuizing, huwelijk,
geboorte, overlijden, abonnementenadministratie
kerkberichten en nieuwsbrief):

Dhr. Reyk van Veen, Tel.: 06-22195628;
ledenadministratie@maasheuvelland.nl
Ceresstraat 228, 6291 XZ Vaals

Contactgegevens
Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
www.maas-heuvelland.nl

Kerkelijk bureau

Mw.. Gosewien Heije, Tel.: 06-23870864
kerkelijkbureau@maasheuvelland.nl
Vrijthof 23, 6211 LE Maastricht.

Kerkenraad PGMH

Voorzitter: Willem Ginjaar
voorzitter@amaasheuvelland.nl, Tel. 06 48460005
Scriba: Emilie Hilbers

scriba@maasheuvelland.nl

Maastricht

Voorzitter Kernraad: Marieke Knepper
Tel: 06 12531599
marieke_knepper@hotmail.com

Heuvelland
Wnd. voorzitter Kernraad: Dick Knol 045 5444539
d.knol@hetnet.nl

Rijkswag T6-TGa

B228 XT Maastricht

Tel. 043 - 611392
inloidrukkerijdeheag.nl
www.drukkerijdeheag.nl

dh

drukkerij de heeg

Kerkgebouwen en ontmoetingscentrum
St.-Jan: Vrijthof 24, Maastricht (ingang Veldekeplein)
Koster: dhr. Gerard Beerkens: 06-83208777
koster.sintjan.maastricht@gmail.com

St. Janskerk: 0683661471

Trefpunt St. Jan: Aureliushof 150, 6215 SW
Maastricht: 043 3472696 (beheerder)

‘t Gulper Hoes: Rosstraat 5, Gulpen

Koster: Ben Theunissen 0622492217

Ned. Herv. Kerk: Kerkstraat 47, Vaals

Koster: Babette Lemmer 0049 24153809914
Kloosterkerk: Oosterweg 1, Valkenburg
Kosters: Cariene Groen-Zwart 06-38018851
en/of Jo Davidse 043 6016010

Diaconie PGMH

voorzitter Baukje Vrieswijk
vzdiaconie-PGMH@outlook.com
bankrekening NL79 RABO 0152 1293 59

Kerkrentmeesters PGMH
penningmeester@amaasheuvelland.nl
bankrekening: NL 37 RABO 03 7372 4772

Protestantse Gemeente Eijsden
www.pkn-eijsden.nl Hier vindt u ook gegevens van
Diaconie en Kerk-rentmeesters.

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 1, Eijsden

Predikant: Ds. Klaas Spoelstra

Tel. 0623 904 936

kspoelstra@outlook.com

Koster: Max Paczek 0646559562

Diaconie Prot. Gem. Eijsden

Zeger Vroon: 043-4092191
diaconie@pkn-eijsden.nl
bankrekening: NL27ABNA0623562537

Kerkrentmeesters Eijsden

Gert Schaart: 043-3619925
kerkrentmeesters@pkn-eijsden.nl
bankrekening: NL28ABNAQ0593338774
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Diensten

Kerkdiensten in Maastricht, Valkenburg en Vaals te volgen via Kerkomroep
In Gulpen via You Tube: https://www.youtube.com/@protestantsegemeentemaash804

Datum en plaats Tijd Voorganger Collecte Bijzonderheden

Zondag 8 juni Pinksteren

Maastricht 10.00 Ds. S. Bloemert Epafras H. Avondmaal

Vaals 10.00 Drs. B. Jaarsma

Valkenburg 10.00 Ds. J. Kikkert

Eijsden 10.00 Ds. K. Spoelstra

Zondag 15 juni

Maastricht 10.00 Ds. F Oosterwijk Stichting Jonathan

Vaals 1000  Ds. J. Quick-Verweij

Valkenburg 1000  Mw. M. Knetemann

Zondag 22 juni

Maastricht 10.00 Drs. M. Bijleveld Stichting Mamita Alice

Gulpen 10.00 Ds. J. Drost

Valkenburg 10.00 Nader te bepalen

Vrijdag 27 juni

Maastricht Trefpunt 15.00 Ds. G. Nieuwburg

Zondag 29 juni

Maastricht 10.00 Ds. F. Borger Oxfam Novib Agape viering

Vaals 10.00 Drs. M. Bijleveld

Valkenburg 10.00 Drs. M. Koelewijn

Eijsden 1000  Ds.S. Coenradie Stichting Mamita Alice Samen met
Remonstranten

Zondag 6 juli

Maastricht 10.00 Ds. W. In "t Hout Kerk in Actie: Ghana

Gulpen 10.00 Ds. J. Kikkert H. Avondmaal

Valkenburg 10.00 Ds. W. Boon

Zondag 13 juli

Maastricht 10.00 Ds. J. Drost Kledingbank Us Mes-

Vaals 10.00 Nader te bepalen treech

Valkenburg 10.00 Ds. K. Spoelstra H. Avondmaal

Zondag 20 juli

Maastricht 10.00 Ds. W. Scheltens Stichting Wereldwijd

Gulpen 10.00 Ds. G. Nieuwburg Thomasviering

Valkenburg 10.00 Ds. A. Hana

Eijsden 1000  Ds. J.C. Boot-de Boer

Vrijdag 25 juli

Maastricht Trefpunt 15.00 Ds. G. Nieuwburg

Zondag 27 juli

Maastricht 10.00 Ds. W. Scheltens Stichting Sunrise

Vaals 10.00 Nader te bepalen

Valkenburg 10.00 Mw. M. Knetemann

Zondag 3 augustus

Maastricht 10.00 Ds. G. Nieuwburg Rudolphstichting

Gulpen 10.00 Mw. M. Knetemann Kanselruil met Wittem

Valkenburg 10.00 Ds. J. Drost

Eijsden 1000  Ds. A. Hana



